
Foto’s Excursie In de Voetsporen van  Quaco 16 april 2016 

 

 

Reisleider Dineke Stam en gids Ineke Mok en de geweldige groep deelnemers in de bus 

 



 

 



 

 



 

          

 

 



 

De bijzondere inschrijving van Quaco in het doopboek in de kerk van Roozendaal  

Plengoffer in de tuin van Kasteel Rosendael, door Nana Markelo 



Voor Kasteel Rosendael met o.a. Razende reporter Rianne Walet 

 

Carola draagt tijdens de lunch een eigen gedicht voor. Ze schreef een uitgebreid verslag op 

https://www.facebook.com/carolaeijsenring 

 

https://www.facebook.com/carolaeijsenring


 

Rondgang door het kasteel Rosendael.

Onderweg in de 

bus naar kasteel Cannenburch in Vaassen introduceert Els Schellekens het lesmateriaal bij de strip 



 

Rondleiding in het kasteel met Jorien Jas langs schilderijen met Afrikaanse bedienden 

 

 

 



 

Gustavo Janga draagt gedichten voor tijdens de thee 

 

       

 

Afscheid van Jorien en Carola, Frans en Yvonne moe maar voldaan terug in de bus 

 



 

 

Op de terugweg las Miriam Rasoelbaks een eigen gedicht en er waren korte voordrachten van Rianne 

Walet, Nazila Ahmadie en Noraly Beyer. 

 

Allemaal – inclusief onze chauffeur Bassie- bedankt voor een geweldige dag! 

 



Alle foto’s, behalve de eerste en de laatste zijn gemaakt door Dineke Stam. 

Hier volgt de laatste: 

 

Het reisgezelschap voor kasteel de Cannenburgh, foto Geldersch Landschap & Kasteelen / foto: Rob 

Schouten. 

 


